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Vanuit de Kerkenraad

Het is de dag voor Driekoningen, Epifanie, als ik dit schriff. De velden rondom Zunderdorp zijn
vanochtend in alle vroegte wit gekleurd. De kerstperiode is achter ons en we kijken met grote vreugde
terug op een rijke decembertijd. Hoogtepunten waren de Lichtjestocht, Kerstavond met Ds. Muis en de
Sisters Vocal Group en natuurlijk de Kindermusical in de Stadshoeve. We vergeten de bijdrage die
dorpsgenoten leverden aan de uitverkochte, succesvolle Kerstnachtdienst in het Concertgebouw in
Amsterdam uiteraard ook niet. Met elkaar hebben we vlak voor kerst nog een attentie kunnen bezorgen
bij onze ouderen en wenstasjes rondgebracht in het hele dorp. Als kerkenraad zijn we nauw betrokken
bij alles wat er georganiseerd wordt, maar zijn we telkens weer verrast en enorm dankbaar voor de
grote schare vrijwilligers die van alles doet om de geplande activiteiten ook daadwerkelijk succesvol te
laten verlopen. Wat een vreugde om sédmen kerk en dorp te mogen zijn in Zunderdorp en omgeving.
Hoopvol dat ook relatief nieuwe inwoners van het dorp zo fijn meedoen!

Intussen zijn de velden al niet meer wit en begint het aardig te regenen en waaien, het hoort bij de tijd
van het jaar. Net als het opruimen van de kerstspullen. Sommigen onder ons zullen de sfeervolle tijd
van december gaan missen. Maar we kijken vooruit naar het nieuwe jaar dat zich gaat ontrollen terwijl
de dagen alweer langer worden sinds de zonnewende op 21 december. Nu nog even hopen op wat
ijs, dan is de Isclub ook weer blij en treffen we elkaar misschien op ‘t Zwet.

De kerkenraad komt deze maand weer bijeen, de eerste vergadering van dit kalenderjaar. We gaan
aan de gang met wat er komen gaat. lk denk even terug aan de preek van Ds. Gert Visscher op
5 januari waar hij sprak over het oud dat voorbij is en het nieuw dat mag komen. Zijn thema was
gebaseerd op de tekst “Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug aan het verleden. Zie
ik ga iets nieuws verrichten”, een tekst vit Jesaja 43. Soms mogen we gewoon maar onze handen open
houden en zien wat er komt.

Vol verwachting en vertrouwen kijken we daarom dan ook vooruit. In januari/februari houden alle
kerken in Nederland de “Actie Kerkbalans”, met als doel het werk van de kerk en het onderhoud van
de gebouwen te bekostigen. U hoort en leest op een later moment meer over deze belangrijke actie. U
leest dan ook over een mogelijk belastingvoordeel indien u de kerk iets schenkt op een vastere basis.
De kerkrentmeesters bereiden dit voor. U ontvangt later nog een bericht.

Als kerkelijke gemeente wachten ons nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen, we zijn tenslotte nog
vacant.

Bovenal hopen we elkaar weer in de kerk of het dorp te zien, of bij de koek en zopie tent op het is.

Nyckele Sap, voorzitter.

Opnieuw
Overdenking van Ds. Alex van Ligten (emeritus predikant te Sneek)

Het laatste boek van de Torah (de eerste vijf Bijbelboeken), begint met ‘Dit zijn de woorden,
die Mozes tot geheel Israél gesproken heeft.... Dat is dan ook de titel van het boek in de
Hebreeuwse Bijbel geworden: ‘De woorden.” Debarim in het Hebreeuws. Bij ons is het via de
Griekse vertaling Deuteronomium geworden, te vertalen als ‘Opnieuw de Wet'. Het boek wordt
grotendeels gevuld met een lange, lange toespraak van Mozes, waarin hij de geboden, die
we ook al in Exodus, Leviticus en Numeri vinden, nogmaals noemt. Deze Torah - het woord

betekent richtingwijzer, aanwijzing — moet steeds opnieuw gehoord worden, opdat de woorden
steeds opnieuw geddan worden. Dan horen wij het als voor éns bestemd en niet alleen als iets
uit een grijs verleden. Niet als herinnering maar opnieuw nieuw. De bijbel is tenslotte geen
geschiedenisboek.

Woorden die hoor je. Het ene oor in en dan het andere liefst niet meteen weer vit. En dat
horen is ook een belangrijk werkwoord in de bijbel. Toch komt ‘zien’ nog vaker voor. In wat
er gesproken wordt, valt kennelijk een hoop te zien. Israél kwam in het begin van zijn bestaan
met Mozes uit Egypte, het land van de slavernij, de duisternis. En later uvit Babylon, het land
van de spraakverwarring. De Torah, die sierlijke richtingwijzer met aartsvader- en reisverhalen,
geboden, richtliinen en poétische intermezzo’s, is gegeven opdat horen en zien ons juist niet
meer vergaan.

Naasthoren en zien gaathetnatuurlijk ook om doen. We worden aangespoord om metvliegende
vaandels en slaande trom aan de slag te gaan. En we moeten al zoveel doen. Werken, op tijd
pillen slikken, afspraken nakomen, iemand bellen of schrijven.....maar het gaat hier over goed
doen. Niet alleen maar over bedrijvigheid, van aanpakken weten of doorpakken. Het Bijbelse
doen is: goed doen.

In de weergaven van Psalm 1 door Huub Oosterhuis staat het zo:

Goed is dat je niet doet wat slecht is

Niet achter oplichters aanloopt

Niet met Ploert en Schender heult

niet je schouders ophaalt

‘ploert en schender, ach zo is de wereld.’

Goed is dat je goede woorden overweegt en wil
- heb je naaste lief die is als jij

de vluchteling, de arme, doe hen recht

Prent ze in het hart van je verstand,

die woorden - zeg ze voor je uit,

gezegend ben je, een boom aan stromen levend water,
vruchten zal je dragen

blad dat niet vergeelt, het zal je goed gaan.

Oplichter, ongezegend zul je zijn,

een storm steekt op, je waait de leegte in

Bericht vanuit Pastoraat

Vanwege de afwezigheid van een vaste dominee is het belangrijk dat we allemaal goed om
ons heen kijken of ergens pastorale zorg wenselijk is. Laat dat dan gerust even aan mij weten.

Wilt v graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffie-inloop op woensdagochtend
bezoeken, maar heeft u geen vervoer?

Bel mij, dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en thuisgebracht wordt zodat u toch aanwezig
kunt zijn. Ook nu de Middenlaan gestremd is, helpen we u graag.

Wilt u een keer naar de Zondagavondkerk op het Begijnhof, laat het weten.

Jacqueline Sap



Vanuit de Kerkrentmeesters

Na alle drukte rondom kerstbomen binnen en buiten de kerk, brandende kaarsen in december en de
zorg voor het gebouw, de oudejaarscollecte en de administratie, houden de kerkrentmeesters zich
weer bezig met de plannen inzake onderhoud. Een mooie taak; er is altijd wat te doen.

Vlak na de kerstdagen zijn we met de oudejaarscollecte gestart. De brief
is door het hele dorp bezorgd. Kerkleden, vrienden en belangstellenden
buiten het dorp hebben de brief ook ontvangen. Hiernaast ziet u de QR
code afgedrukt die u kunt gebruiken als u dat nog niet gedaan heeft.
Ons streven is om het bedrag van vorig jaar te evenaren, dus wij doen
toch nog een beroep op u.

Heeft u nog een enveloppe met contant geld die afgehaald mag
worden, laat u dat dan even weten2 Een van de kerkrentmeesters komt
die dan bij u halen.

Teun, Dirk, Arie-Jan, Wim, Nyckele

Vanuit de beroepingscommissie

Nadat gesprekken met een mogelijke kandidaat eind 2024 helaas op niets zijn uitgelopen, is de
beroepingscommissie begin januari opnieuw bij elkaar gekomen. Op basis van de ingediende namen
is een lijst samengesteld van een aantal beschikbare predikanten waarvan wij kerkdiensten hebben
beluisterd. Een aantal daarvan hopen we snel ook ‘live’ te gaan beluisteren. Later deze maand, of in
de loop van februari, hopen wij een voorstel te kunnen doen aan de kerkenraad.

Dank voor uw meeleven en betrokkenheid!

Bijdrage Kerkklanken
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Consulent

De komende periode hebben we als gemeente nog geen vaste voorganger. Gedurende die periode is
Ds. Alexander Noordijk uit Monnickendam onze consulent. In voorkomende gevallen kunnen we altijd
een beroep op hem doen. Zoekt u contact, dan kunt u ook eerst met een van de kerkenraadsleden
contact opnemen.

College van Diakenen

Verantwoording collecten Diaconie

3 nov € 381,30 Stichting Actie voor Honduras
10 nov €42,50 Kerkin Actie — Werelddiaconaat — Bolivia
17 nov € 276,50 Diaconie
24 nov € 38220 Stichting Oud in Afrika

dec € 148,05 Actie Schoenendoos
8 dec € 156,70 Diaconie
15 dec €61,25 Kerkin Actie — Werelddiaconaat — Palestina
22 dec € 121,90 Kerkin Actie - Kerst collecte — Kinderen in de knel
24 dec € 228,25 Waterland-project — Stichting Elim
25 dec - 1 collecte voor de kerk (onkosten Kerstmusical)
29 dec € 172,70 Diaconie
31 dec €5270 Diaconie
1 jan € 15,70 Diaconie
5 jon €5720 Diaconie

Voor het Verjaardagsfonds kwam er afgelopen periode € 220,- aan giften binnen.
Voor de Kliederkerk kwam € 45,- aan giften binnen.
Daarnaast ontving de Diaconie nog een aantal giften van € 100,- en € 200,-.

Alle gevers enorm bedanki!
De Diaconie heeft de genoemde bedragen aan de betreffende doelen overgemaakt.

Collecten komende zondagen
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in de kerk,
maar overmaken mag ook (met of zonder QR-code):

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp

NL26 RABO 0310 7576 14

Soms collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het voorgeschreven
collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, maar soms geven we ook aan andere, door de
Diaconie vastgestelde, goede doelen. We proberen met alle collecten samen om te zien naar elkaar,
soms ver weg, maar ook dichtbij.



12 januari — Groot Nieuws Radio

Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation dat vitzendt via DAB+, internet en interactieve tv. Elke
dag hoor je bemoedigende en opbouwende radioprogramma’s en christelijke muziek. Houvast vinden
in je geloof, uitdaging vinden om je in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd wordt
ie geprikkeld om (kritisch) na te denken over actuele thema's. Meer info op: www.grootnieuwsradio.nl

26 januari — Jong Zunderdorp

PKN collecteert deze zondag voor kinderen en jongeren in Nederland; wij voor onze kinderen en
jongeren in Zunderdorp. Deze collecte draagt daarmee bij aan allerlei activiteiten, die in Zunderdorp
voor hen worden georganiseerd.

2 februari — Kerk in Actie — Werelddiaconaat — Ethiopié

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopié steeds vaker getroffen door
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor
afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze
leren Ethiopiérs zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

9 februari — Kerk in Actie — Noodhulp - Israél en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israél heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk,
met plaatselijke kerken en Israélische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen
families. In Israél gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder
vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azié en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water,
medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het
herstel van huizen en werkgelegenheid.

2 maart — Kerk in Actie — Voorjaarszending — Egypte

Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte,
maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte
wil bij[dragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten
zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast
worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en
misbruik.

9 maart — Stichting Hart voor Noord

Stichting Hart voor Noord ondersteunt mensen in Amsterdam Noord om op te staan uvit armoede en
eenzaamheid — door te luisteren, te helpen en samen te bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen.
Samen met de Protestantse Diaconie Amsterdam, de Wijkdiaconie van de Protestantse kerken in Noord
en de diaconie van Hoop voor Noord, dragen zij bij aan het platform ‘Diaconie Noord".

Zij werken samen met mensen, netwerken en organisaties die zich willen inzetten voor een samenleving
in Noord waarin mensen goed en eerlik kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden
hersteld. Meer informatie kan je vinden op: www.hartvoornoord.nl

16 maart - Kliederkerk Zunderdorp

Op de eerste zondag van de maand is het feest in de kerk van Zunderdorp. Dan start om 12:00 uur
de kliederkerk. Speels en creatief aan de slag met een bijbelverhaal; kinderen zijn erg enthousiast. Er
komen vaak wel zo’'n 40 kinderen. Deze maandelijkse activiteit kost natuurlijk geld, daarom collecteren
we deze zondag speciaal voor de Kliederkerk.

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.

Gift van de Stichting School met den Bijbel

In december van het afgelopen jaar mocht de Diaconie een zeer gulle gift van de Stichting School
met den Bijbel ontvangen, te weten EUR 3250,- (voor de Lichtjestocht EUR 1000,-, voor de klieder- en
kinderkerk EUR 1000,-, Actie Schoenendoos EUR 250,- en voor de tieners EUR 1000,-).

Hier willen wij de Stichting School met den Bijbel heel hartelijk voor bedanken!

Geweldig toch, dat wij in ons dorp elkaar op deze manier willen en kunnen helpen!

Verjaardagfonds 2025 — Stichting Actie Voor Honduras

Als je jarig bent, krijg je van de Kerk van Zunderdorp een kaartie om je te feliciteren. Hoe leuk is dat2
Daarin vragen wij je als Diaconie of je voor een goed doel een klein cadeautje in de vorm van een
gift wilt geven. Elk jaar kiest de Diaconie een goed doel uit en voor 2025 hebben we gekozen voor
Stichting Actie Voor Honduras.

In Honduras leeft de helft van de inwoners in armoede. Het sterftecijfer onder kinderen is 5x hoger dan
in Nederland. Al op jonge leeftiid worden kinderen gedwongen om te gaan werken, waardoor ze
geen kans krijgen om onderwijs te volgen. Het risico om slachtoffer te worden van drugs, vitbuiting of
mensenhandel is erg groot.

Vermindering van armoede moet een prioriteit zijn op de agenda van regeringen in ontwikkelingslanden,
maar helaas is dit niet altijd zo. Ondanks herhaalde toezeggingen geven zij prioriteit aan andere zaken
en creéren daarmee, vaak onbedoeld, ellende voor de meerderheid van de bevolking.

Ervaring op het gebied van ontwikkelingshulp heeft laten zien dat armoedebestrijding door particuliere
projecten, in samenwerking met lokale overheden en hulporganisaties, een goede strategie is om
armoede te bestrijden.

Wilt u samen met Stichting Actie Voor Honduras de kinderen in Honduras helpen een menswaardig
bestaan op te bouwen?

Stichting Actie voor Honduras is een non-profit ontwikkelingsorganisatie in Nederland (Monnickendam).
De stichting heeft als doel: het verminderen en/of bestriiden van extreme armoede in Honduras.
Stichting Actie voor Honduras wil op efficiénte en transparante wijze de beste kennis en mogelijkheden
verschaffen om arme gezinnen en gemeenschappen te helpen, zoals concrete projecten over onderwis,
gezondheid en werkgelegenheid, teneinde de kwaliteit van het leven voor het individu en zijn/haar
gemeenschap te verbeteren. Meer info kan je vinden op: Stichting Actie voor Honduras - Home

Verjaardagfonds afgelopen jaar (2024) - Stichting Elim

Afgelopen jaar (2024) is er via de bank ten gunste van het Verjaardagsfonds tot nu toe EUR 886,25, -
voor Stichting Elim op de rekening van de Diaconie binnengekomen. Er komen nog steeds giften binnen
en ook de collectebus moet nog geleegd en geteld worden, dus je houdt de totaalstand nog van me
tegoed.

Anita en Robert Gils, Linda Lof en Guus Klijn kwamen langs met de collectebus.
We willen hen graag bedanken voor hun inzetl Ook komend jaar mogen we weer op ze rekenen.
Fantastisch!

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins, penningmeester



De mus (Passer Domesticus) in Zunderdorp.

Gekwetter in mijn haagbeuk en een groepje mussen dat wegvlucht en zijn heil zoekt in de takkenril bij
Henk en Els Breur. De mus is talrijk in ons dorp, in tegenstelling tot de stad. Wat is de formule om de mus
in het dorp te krijgen en houden? Eigenlijk heel eenvoudig: zorg voor voldoende voedsel, schuilplekken
en nestgelegenheid.

In de jaren zeventig waren er nog 2 miljoen huismussen paartjes. Nu broeden er nog maar een kwart
daarvan in ons land en dit aantal neemt nog steeds sterk af. Vooral in onze hoofdstad Amsterdam is de
nood het hoogst: hier was de terugloop zelfs 90%. Om dit tij te keren is een reddingsplan voor de mus
opgesteld en dit lijkt te slagen.

Tuinen zijn namelijk kaal en leeg, van steen en beton, in plaats van lekker groen. Tevens wordt er ook
rigoureus geveegd en schoongemaakt, met grote veegmachines in plaats van de oude bezems, zodat
er werkelijk geen kruimeltje en zaadje meer te vinden is.

Tenslotte is er een toename van predatie, voornamelijk door onze eigen huiskatten, maar ook het aantal
roofvogels neemt toe en de mus staat hoog op de menulijst van de sperwer. Daarom staat de huismus
sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Gelukkig is Zunderdorp een
vitzondering. Per straat en huis zijn de mussen en ook andere gebouwbewonende vogels geregistreerd
en heel leuk om via de volgende link dit te bekijken. https://maps.amsterdam.nl/vogels/

Van het gekwetter van de mus wordt ik blij en vele mensen met mij. Een vertrouwd geluid waarbij de
mannetijes in een mooi pak de dames verleiden.

De mus zie je trouwens niet bij de vetbolleties, die koolmees en pimpelmees versmaden. In plaats
daarvan werkt het strooien van vogelvoer zoals zaden, granen en meelwormen.

In Zunderdorp leven de mussen onder dakpannen. Vogelhuisjes laten ze links liggen. Opmerkelijk is dat
bij de verbouwing van een huis aan het Nopeind een groot aantal vogelkastjes werd voorgeschreven.
Goed bedoeld, echter wel weggegooid geld, omdat geen mus hier gaat broeden, een enkele territoriale
mees maakt er wel gebruik van. Wat wel werkt, is een toegankelijk dak dat al snel gevonden en gebruikt
wordt.

Wanneer de mus jongen heeft, worden de jongen met insecten gevoed. Het gewicht van een mus is
slechts 22-32 gram en ze kunnen wel 23 jaar worden. De broedtijd is van maart tot augustus waarbij
2 & 3 broedsels gebruikelijk zijn. Per legsel heeft de mus 3 tot 5 bruingevlekte, witte eieren. Zowel
mannetie als vrouwtje bebroeden de eieren gedurende 11 tot 14 dagen en de jonge mussen vliegen na



11 tot 19 dagen uit. Net als andere vogels hebben ze een lichaamstemperatuur van 40 graden Celsius
dus in de winter moeten er veel kolen op het vuur.

In de zomer kan er een broedsel verloren gaan bij zeer hoge temperaturen. Het gezegde is dat de
mussen van het dak vallen. Je kunt dan iemand blij maken met een dode mus.

Oh ja, zelfs in de winter nemen de mussen graag een bad, ook een zandbad wordt gewaardeerd.
Immers, mussen en andere vogels badderen het hele jaar, om schoon te worden en hun veren in te
vetten. Een zandbad helpt om oud en verschraald vet van de veren te verwijderen.

Fred Haaijen.

Terugblik: Lichtjestocht Zunderdorp

Wat kijken we terug op een prachtige avond! Op zaterdag 21 december vond de tweede Lichtjestocht
in Zunderdorp plaats. Het weer zat gelukkig mee — precies op tijd werd het droog — en we waren
overweldigd door de opkomst. Bijna 300 mensen liepen de route en beleefden samen met ons het
Kerstverhaal.

Het dorp werd voor één avond omgetoverd tot Bethlehem, en wat was het bijzonder om dit met zoveel
mensen te mogen delen. Na afloop was het nog heerlijk gezellig op het kerkplein en in de kerk.

Een groot dankjewel aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Van de technici, lichtjesaanstekers, de
fotograaf en de kostuummakers tot de wegwijzers, alle mensen die helpen bij de catering en verkoop,
opbouwers en opruimers. Ook een speciale dank aan alle zangers, de harmonie, en iedereen die hun
erf of tuin heeft opengesteld. En natuurlijk een groot applaus voor de acteurs die het Kerstverhaal tot
leven brachten — het was prachtig!

Met ruim 70 vrijwilligers die zich inzetten, is er keihard gewerkt om deze avond tot een succes te maken.
We zijn ontzettend dankbaar dat we dit samen hebben mogen doen.

Nogmaals heel veel dank aan iedereen!

Namens de organisatie,
Chantalle, Laura, Jacqueline en Anne-marie

Tieneravonden: Ben jij erbij?

Goed nieuws! De eerstvolgende tieneravond is op donderdag 23 januari om 19:00 uur, en jij mag
deze keer meebeslissen wat we gaan eten! Het belooft een super gezellige avond te worden.

Ben je er ook bij2 Heb je nog nooit meegedaan? Dan is dit je kans om eens langs te komen en het zelf
te ervaren! Alle tieners van 12 tot 17 jaar zijn van harte welkom. Stuur een berichtje naar Anne-marie
om je aan te melden, 06 4208 1177 of info@kerkzunderdorp.nl

Noteer alvast de andere data: donderdag 13 februari en donderdag é maart.

Leuk als je komt!
Anne-marie






Boekbespreking Jezus Waarom? Van Bas Ragas

Dinsdagavond 28 januari starten Johan Dobber en Piet van Meerveld met het bespreken van het boek
Jezus Waarom? Locatie Jeugdgebouw 20:00 uur.

Hetidee is om thuis de eerste drie hoofdstukken al te lezen en aantekeningen, vragen en/ of opmerkingen
te noteren die we dan op 28 januari met elkaar bespreken. De eerste avond nemen we dus de eerste
drie hoofdstukken met elkaar door. Piet heeft nog twee boeken beschikbaar.

Meld je even aan bij Piet of Johan! Fijn als je mee wilt doen.

Waar gaat het boek over?

Wie of wat is God2 Wat is de Bijbel voor een boek? Waar komt de figuur van Jezus vandaan? En
waarom zijn de verhalen van en over Jezus nog zo waardevol voor ons allen? In dit boek zoekt Bas
Ragas deze vragen en nog veel meer voor je uit.

We leven in een tij[d waarin kerken worden omgebouwd tot appartementencomplexen, Kerstmis een
gezellig familiefeestje geworden is en Pasen voor velen synoniem is voor de paashaas en The Passion.
Hebben we na dertig jaar ontkerkelijking het christelijke kind niet met het badwater weggegooid2 Want
we gaan wel met z'n allen op zingevingsweekenden, yogaretreats en mindfulnesscursussen op Ibiza.
Zijn we misschien nog steeds op zoek naar een wonder, ‘God’ of ‘iets'2

Ragas is in elk geval blijven zoeken. Gefascineerd door de Bijbelse verhalen vraagt hij zich af wat ze
ons nu nog kunnen leren. Waarom zijn ze geschreven? Door wie? En wat is de samenhang tussen al
die verschillende teksten2 Met die vragen gaat Bas te rade bij zijn vriend, predikant-theoloog Ad van
Nieuwpoort. In het voorjaar van 2018 vertrekken ze samen naar de abdij van Egmond. Aan een houten
kloostertafel voeren ze de eerste open en eerlike gesprekken die het fundament van Jezus, waarom?
zullen vormen.

Bas Ragas (1971) is zanger, theaterproducent en
bestsellerschrijver van onder meer Maar je krijgt er
heel veel voor terug en Papa is heel even aan de
telefoon.

Ad van Nieuwpoort (1966) is theoloog, predikant van
de Haagse Duinzichtkerk en schrijver van onder meer
Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee
en Leven! zonder oplossing. De parabel van Job als
levensles.

Een ontdekkingsreis

door de Bijbel




Koffie-inloop in Zunderdorp

In 2024 is de koffie-inloop goed bezocht: er waren iedere keer tussen de 25 en 30 mensen aanwezig
die genoten van een kopje koffie of thee en een gezellig gesprek! Het is fijn om op deze manier op de
hoogte te blijven van elkaars wel en wee. Zo kunnen we met elkaar meeleven en er voor elkaar zijn
als dat nodig is. Woensdag 15 januari, 19 februari en 19 maart bent u/ben jij weer van harte welkom
tussen 10:00-11:30 uur. Neem je iemand mee?

Kerstlunch 2024 en Samen Eten 2025

Op woensdag 18 december was er de kerstlunch! Er waren 40 mensen die met elkaar de maaltijd
deelden. Mirjam Muis had een mooie digitale overdenking. Wat fijn om elkaar in de drukke maar
feestelike maand december te ontmoeten!

Wil je ook samen met ons eten? Dat kan!

Op vrijdag 28 februari komen we weer bij elkaar om samen te eten. Een fantastische kookploeg bereidt
die avond een driegangenmenu waarvan het water je in de mond loopt. Het is altijd beregezellig en
weet: echt iedereen is welkom, zowel uit dorp als kerk.

Als je graag wilt langskomen, maar je ziet op tegen de reis en/of vervoer is een obstakel, dan kunnen
we zorgen dat je opgehaald en weer thuisgebracht wordt! Geef dit dan tijdig door. Je kunt je opgeven
bij Hilda of Robert. Kom je ook?

Schoonmaak Jeugdgebouw
Allereersthartelijk dank aaniedereen die het afgelopen jaar zo hard geholpen heeft bijhet schoonhouden
van het jeugdgebouw en de kerk! Zonder jullie hulp ziet de wereld er maar stoffig uit.

Ook aankomend jaar hebben we jullie hulp weer hard nodig. ledere eerste maandag van de maand
schrobben we alles totdat het blinkil Maandag 3 februari en 3 maart staat de koffie klaar tussen 09:30-
10:00 uur en sluiten we rond 12:00 uur af. Kom je ook?

Kinderkrant

Kerst in de stal: wat een feest!

Wat zijn we nog steeds aan het nagenieten! December zat vol met leuke activiteiten, maar het hoogtepunt
was zonder twijfel de Kerstmusical. Maar liefst 53 kinderen deden mee, en wat hebben ze het fantastisch
gedaan! Elke week oefenden we samen, en dat was al een feestje op zich. Op kerstmorgen was het
eindelijk zover: de musical werd opgevoerd tijdens de Kerstmorgendienst in de Stadshoeve.

Wat geweldig dat er zoveel mensen kwamen kijken. Zoals boerin Angela al grapte: “Boer Albert moet
de stal maar gaan uitbreiden, want het past bijna niet meer!”. Gelukkig vond iedereen een plekje, en
wat hebben we genoten van de prachtige zang en het acteerwerk van de kinderen. Echte musicalsterren
waren het!

Het was bijzonder om met zoveel kinderen, ouders, dorpsgenoten en kerkvrienden samen Kerst te
vieren in de stal.

We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze ochtend zo speciaal te maken. In het
bijzonder bedanken we Sanne van Woerden voor alle hulp tij{dens de voorbereidingen. Ook een grote
dank aan Machteld Koeman, Amber Hornung, Hilda van Meerveld, Sies Joosten, Robert Gils, Sara
Seebaq, Lisa, Constance en vriendin (voor het naaien van de kostuums) en natuurlijk Albert, Angela en
Ruben Hoeve. Daarnaast hadden we een geweldige band metJoep Siermann, Laurens Veldhuizen, Tim
van Berkestijn en Benjamin Bakker. Wat een feest was het.

Kijk alvast vooruit... Kliederkerk!

Op 2 februari is er weer Kliederkerk. Zet het in je agenda, want we maken er weer iets moois van! Met
heel veel kinderen gaan we aan de slag met een verhaal uit de Bijbel. Alle kinderen tussen de 4 en
12 jaar zijn welkom! We gaan ook dit keer drie activiteiten doen. Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er
weer een eigen uitdagender programma. Kom je ook gezellige De Kliederkerk is van 12:00-13:30 vur.
Aanmelden kan tot 30 januari bij Anne-marie, 06 4208 1177.

Elke zondag Kinderkerk: kom je ook?

Wist je dat er elke zondag Kinderkerk is2 Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als je nog nooit in
de kerk bent geweest. We starten samen om 10:00 uur in de kerk en na een paar minuten gaan we
verder met ons eigen programma in de Pastorie. Wat we doen? Dat is elke week een verrassing! Soms
knutselen we, soms doen we een proefje of spelen we een leuk spel. Ondertussen horen we op een
gezellige en laagdrempelige manier een verhaal vit de Bijbel. We maken er altijd een feestje van! Kom
iij ook een keer kijken2 Voor kinderen onder de 4 jaar is er een fijne créche waar ze kunnen spelen.

Nog meer leuke plannen!

We hebben zoveel leuks in het vooruitzicht! Bij feestdagen zoals Palmpasen, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren organiseren we iets bijzonders. En daarnaast zijn er natuurlijk de Kliederkerk Zondagen. En...
we zijn plannen aan het maken voor een uitie! Daarover hoor je binnenkort meer.

Heb je zin om een keer te komen? Superleuk! En neem gerust een vriendje, vriendinnetje, broer of zus
mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Veel groetjes namens de Kinderkerkcommissie,
Anne-marie Bakker



Kerkdiensten

ALLE ZONDAGOCHTEND DIENSTEN BEGINNEN OM 10.00 UUR EN ZIJN OOK LIVE OF OP EEN LATER
MOMENT TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL OF VIA DE SITE VAN DE KERK.

19 JANUARI DS. JOHAN VISSER

26 JANUARI DS. ELSBETH GRUTEKE
2 FEBRUARI DON CEDER

9 FEBRUARI ARIE DE WIT

16 FEBRUARI GODWIN ARHIN

23 FEBRUARI DS. TACO KOSTER

2 MAART COR OFMAN

9 MAART DS. RIANNE NOORDZIJ
12 MAART DS. MARCO BATENBURG
16 MAART DS. ANDRIES BAKKER
23 MAART DS. JOHAN VISSER

30 MAART NOG NIET BEKEND

Agenda

WOENSDAG 15 JANUARI
DONDERDAG 23 JANUARI
ZONDAG 2 FEBRUARI
MAANDAG 3 FEBRUARI
DONDERDAG 13 FEBRUARI
WOENSDAG 19 FEBRUARI
VRIJDAG 28 FEBRUARI
MAANDAG 3 MAART
DONDERDAG 6 MAART
WOENSDAG 19 MAART

10:00 UUR
19:00 UUR
12:00 UUR
9:00 UUR

19:00 UUR
10:00 UUR
18:00 UUR
9:30 UUR

19:00 UUR
10:00 UUR

- BIDUUR VOOR GEWAS EN ARBEID

- KOFFIE-INLOOP

- TIENERAVOND

- KLIEDERKERK

- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW
- TIENERAVOND

- KOFFIE-INLOOP

- SAMEN ETEN

- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW
- TIENERAVOND

- KOFFIE-INLOOP

19:30 UUR

Zunderdor




