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Beroepingscommissie
We hebben op 14 juli afscheid genomen van Taco en zijn als beroepingscommissie druk 
bezig met de zoektocht naar een nieuwe predikant. Graag informeren we jullie waar we op 
dit moment staan. 

De eerste 3 vergaderingen zitten erop! Tijdens deze vergaderingen hebben we 
kennisgemaakt met elkaar, hebben we uitgebreid gesproken over de profielschets die is 
opgesteld en hebben we een koers uitgezet. De gemeente heeft diverse namen aangedragen 
en nog steeds druppelen er namen binnen. De namen die na de vastgestelde datum zijn 
ingeleverd, worden bekeken wanneer er uit het eerste proces geen kandidaat naar voren 
komt. Ook namen die door de PKN zijn aangedragen, nemen we mee in onze overweging. 
We zijn nu druk bezig met het beluisteren, bespreken en overwegen van de diverse namen. 
We hopen dat hieruit een gesprek en/of beroep zal volgen.

Wat hebben we in deze zoektocht van jou nodig? Gebed! We willen je vragen of je mee wilt 
bidden. Bidt voor een predikant die Gods voorkeur heeft omdat we de juiste keuze van Hem 
verwachten. Bid je mee? 

Hartelijke groet, ook namens de gehele beroepingscommissie,
Janneke 



Vanuit de Kerkenraad
Het is nog volop zomer terwijl ik dit schrijf, maar toch merk je ook dat de zomerperiode aan het 
aflopen is.  Hier en daar starten alweer cursussen, kinderen en ouders bereiden zich voor op een nieuw 
schooljaar, docenten komen voor een nieuwe klas te staan en er gaan kinderen het huis uit om ergens 
te gaan studeren of werken. Zo voelt iedereen op zijn eigen manier de verschuiving naar het najaar en 
als kerkenraad zijn we ook alweer bezig met de komende periode, onder andere met de startzondag.  

We kijken op dit moment nog even kort terug naar de afgelopen periode. Een rijke tijd met een grote 
variatie aan voorgangers. Van hele goede, jonge vrouwelijke predikanten tot aan klassiekere oudere 
mannen en alles ertussenin. Er waren mooie hoogtepunten: de belijdenis van Mariska en Rosanne 
begin juni en  de doop van Tommy begin juli. Wat een feestelijke diensten waren dat. Samen met onze 
consulent Alexander Noordijk vierden we het Avondmaal en genoten we van de prachtige teksten uit 
Hooglied, wat een mooie woorden staan daarin geschreven. 

Een ander hoogtepunt, dat gepaard ging met een traantje, was de afscheidsdienst van Ds. Taco 
Koster. Een bomvolle kerk, een prachtige kerkdienst, een woord van Stef Bos speciaal  voor Taco, een 
emotionele toespraak van Anne-marie eindigend met het dorpsfilmpje over vriendschap en een door 
Benjamin geschreven zegenlied. Taco ontving, onder andere, een sup als cadeau om in balans te blijven 
en een vredes-olijfboom van de kinderen. Na afloop was er een zeer goed bezochte high-tea met vele 
dorpsgenoten die ook van Taco afscheid kwamen nemen. Zelfs de fietsploeg stond in vol ornaat in de 
kerk. In deze kerkklanken blikken we via een aantal foto’s nog even terug op de afscheidsdienst. En het 
is mooi om te realiseren dat Taco ons én wij Taco niet kunnen missen want op 18 augustus ging Taco 
gelukkig alweer voor in Zunderdorp.  Op 1 september is Taco bevestigd in Nesselande (Rotterdam) 
waar ook enkele kerkenraadsleden bij aanwezig waren. 

Het afscheid van Taco leidt er ook toe dat er in de kerkklanken geen inleiding van Taco meer is. Totdat 
we een nieuwe voorganger hebben kunnen beroepen zal dat zo blijven. 

Kijken we even vooruit dan is het fantastisch om te zien dat we tot het einde van dit jaar voor iedere 
zondag al een invulling hebben kunnen organiseren.  En het leuke is dat er een keur aan variatie graag 
naar Zunderdorp komt om te preken. Dat betekent ook voor ons allen dat we iedere week weer verrast 
kunnen worden door een andere dominee of spreker. Wees welkom en geniet van de rijke periode die 
we ingaan. Achterop de kerkklanken ziet u de agenda met de ingevulde zondagen. Als u een naam 
van een voorganger weet die u graag een keer in Zunderdorp wilt horen, geef dat dan aan mij door. 
Dat vinden we als kerkenraad leuk en ook heel fijn. 

Als u behoefte voelt aan contact, neem gerust contact op met een van de kerkenraadsleden. 
Zomerse najaarsgroet,

Nyckele Sap 

College van Kerkrentmeesters
De afgelopen tijd zijn de rentmeesters druk geweest met de planning van het meerjarig onderhoud 
aan de kerk. Dit gebeurt in samenwerking met Archivolt Architecten. Ook is de zoektocht naar 
de financiering van het onderhoud weer verder op gang gebracht. Dat wordt een hele kluif voor 
ons als kerkgemeenschap. Hopelijk kunnen we ook diverse externe financiële ondersteuningen 

krijgen, maar de Aktie Kerkbalans blijft erg belangrijk voor ons allen als kerkgemeenschap.

Onze penningmeester heeft zich ingespannen om het jaarverslag over 2023 rond te krijgen. 
Intussen zijn de voorbereidingen voor de begroting van 2025 in volle gang. Dit is vooral 
belangrijk vanwege de eisen van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken: 
de financiële toestemming om een predikant te mogen beroepen. 

Er is hard gewerkt aan het opruimen en hergebruiken van allerlei spullen uit het huis van Jan de 
Haan. Vooral de loods waar zijn bedrijf was gevestigd, is een enorme klus gebleken, maar met 
diverse hulp zijn we nu een aardig eind op weg. 

Dankbaar zijn we ook voor het gebruik van de kerk door Benjamin. Diverse koren en orkesten 
oefenen onder zijn leiding in de kerk en geven daar ook door het jaar heen prachtige 
uitvoeringen. Juweeltjes van avonden, een uurtje prachtige muziek en na afloop een gezellig 
samenzijn. Van harte aanbevolen, zeker ook voor dorpsgenoten. 

Heel bijzonder afgelopen zomer was het aanbod van Jaap Catsburg om de consistorie eens 
goed aan te pakken. Jaap houdt van het dorp, en is familiair verbonden met Zunderdorp, 
maar woont hier niet.  De consistorie straalt weer! Jaap komt volgend jaar nog terug voor de 
daklijsten. De rentmeesters bedanken ook Piet van Meerveld voor zijn verbindende inbreng om 
Jaap hier te laten schilderen.  
  

Bericht vanuit Pastoraat
Vanwege de afwezigheid van een vaste dominee is het belangrijk dat we allemaal goed om 
ons heen kijken of ergens pastorale zorg wenselijk is. Laat dat dan gerust even aan mij weten. 

Wilt u graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffie-inloop op woensdagochtend 
bezoeken, maar heeft u geen vervoer? 

Bel mij, dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en thuisgebracht wordt zodat u toch aanwezig 
kunt zijn. Wilt u een keer naar de Zondagavondkerk op het Begijnhof, laat het weten.

Jacqueline Sap
06 29 42 80 80

Consulent
De komende periode hebben we als gemeente nog geen vaste voorganger. Gedurende die 
periode is Ds. Alexander Noordijk uit Monnickendam onze consulent. In voorkomende gevallen 
kunnen we altijd een beroep op hem doen. Zoekt u contact, dan kunt u ook eerst met een van 
de kerkenraadsleden contact opnemen.





Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,

tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,

toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,

tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.

Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft

sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen

brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

‘Tijd van leven’ is een lied bij Prediker 3, 1-15. Daar staat: ‘Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de 
hemel hebben hun tijd’. En dan volgt er een soort litanie: tijd om te baren, een tijd om te sterven, een 
tijd om te planten, een tijd om te oogsten…’ Prediker eindigt dit ‘gedicht’ met de conclusie: ‘Alles wat 
God doet is goed op zijn tijd;…maar toch blijft Gods werk voor de mens vanaf het begin tot aan het 
einde ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het voor de mens nog het beste om vrolijk te zijn en het leven te 
omarmen.  Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat 
immers een ook een gave van God.’

Een dorpsgenoot tipte de redactie op dit mooie lied van Huub Oosterhuis. Een door Joy Wielkens 
gezongen versie kunt u via onderstaande link bekijken.

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-tijd-van-vloek-en-tijd-van-zegen



De Uil
Zunderdorpers zijn uilen, maar zijn hun kinderen dan ook uilskuikens? Als nieuwkomer in het dorp heb 
ik daar een ander beeld bij, tenzij uilskuikens ook de wijsheid hebben die uilen wordt toegedicht.

In ons dorp kun je verschillende uilen tegenkomen. Vaste gasten zijn de kerkuil en de ransuil met zijn 
sierlijke oorpluimen. Wist je overigens dat dit niet zijn echte oren zijn? Die zitten namelijk aan de zijkant 
van zijn kop. Omdat deze oren asymmetrisch zijn, kan hij daar in het pikkedonker precies de locatie 
van een muis mee horen en daarna met zijn scherpe klauwen feilloos toeslaan. De muis hoort de uil 
niet aankomen: als een spook in de nacht weet de uil geluidloos door de lucht te zweven. Donsachtige 
franje aan de rand van de vleugels werkt namelijk geluiddempend.

Het zicht van de uil in de duisternis is uitstekend en omdat de grote, naar voren gerichte, ogen vast in de 
schedel staan, moet de uil zijn kop goed kunnen draaien en dat lukt hem prima. Hij kan zijn kop zelfs in 
totaal 270 graden draaien met zijn 14 nekwervels en, bij wijze van spreken, zelf zijn kop omdraaien.

Uilen in het wild worden vaak niet ouder dan drie jaar en vliegen regelmatig tegen hoogspanningskabels 
en ook rijdende auto’s aan. Uilen eten voornamelijk muizen en dat weten we door de braakballen 
van uilen uit te pluizen. Aan de hand van de botten en schedel weten we precies welke dieren er ten 
prooi vallen aan de uil. Onlangs bij het pluizen van uilenballen van de kerkuil uit de silo van Maarten 
Piet trof ik de schedel van de bruine rat aan en veel veldmuizen. Ook vonden we de kaakjes van een 
Noordse woelmuis. Dat is echt een bijzondere vondst. Eerder schreef ik daar een artikel over, zijnde het 
Pandabeertje van Nederland (Kerkklanken 2023.3).

Uilen zijn niet makkelijk waar te nemen. Dat verandert in de zomermaanden wanneer de uilskuikens luid 
roepend hun ouders om eten vragen. Ze vliegen dan van boomtop naar boomtop en kunnen je zelfs uit 
je slaap houden. Vorig jaar hebben we, na wat biertjes genuttigd te hebben in de kantine van HBOK, 
zo’n uilskuiken bewonderd, al roepend op de ballenvanger van ons hoofdveld. Imiterend terugroepen 
leverde bijzondere klanken in de nacht op. Menig vogelaar zou daar verward het hazenpad kiezen. 

Uilen kan je vinden door onder dichtbegroeide bomen te zoeken naar uilenballen. Wanneer je die 
aantreft, zit er vaak een uil boven in de boom dicht tegen de stam aan. Dit is de roestboom waar de uil 
overdag vertoeft.

In Zunderdorp broeden jaarlijks kerkuilen en ransuilen. Voor kerkuilen zijn er speciale kasten aangebracht, 
waaronder een kast bij de Stadshoeve. Ransuilen maken niet zelf een nest maar kraken vaak nesten 
van kraaien en eksters. Andere uilen die we in Zunderdorp aan kunnen treffen zijn de steenuil, die bij 
Ransdorp broedt en de velduil, overdag jagend over de hooilanden. Uilen zijn verbonden met ons dorp 
en onze camping heet niet toevallig ‘t Uilenstekkie!
   
Overigens is de uil zowel het symbool voor wijsheid als voor domheid. In de fabeltjeskrant straalt 
meneer de uil wijsheid uit. Echter, wanneer je voor uilskuiken wordt uitgemaakt dan tja … dat ben ik 
vergeten.

Fred Haaijen

Volwassen Ransuil

Jonge Ransuilen

Paartje Kerkuil



Kinderkrant
Hebben jullie ook zo genoten van de zomer? We zagen de afgelopen weken prachtige foto’s van 
vakanties in binnen- en buitenland voorbij komen. Van gezellige foto’s uit het zonnige Spanje, uitgestrekte 
landschap van Noorwegen tot het strand van Texel, en van de heuvels in Frankrijk tot de duinen van 
Ameland. Wat fi jn om jullie vakanties te kunnen meebeleven!

Tijdens de zomervakantie hebben we elke zondag genoten van een speciaal kinderprogramma, en wat 
hebben we samen veel plezier gehad! Wie herinnert zich nog de zonnige middag in de Pastorietuin 
toen we met z’n allen gingen zwemmen? Was heel gezellig!

Nu de zomer voorbij is, kijken we uit naar een nieuw jaar vol met leuke activiteiten.

Startzondag met kindertheater Onwijz op zondag 15 september
We trappen het nieuwe jaar af met de Startzondag op zondag 15 september. Van 10 tot 11 uur wordt 
er een geweldige voorstelling gegeven voor alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s, en iedereen uit het 
dorp. Mis het niet en nodig vooral al je vriendjes en vriendinnetjes uit. Een paar jaar geleden gaven 
ze in onze kerk ook een voorstelling en dat was ontzettend leuk. Aanrader om te komen.  Na afl oop is 
iedereen welkom voor het Startzondag-feest in de Pastorietuin.  Er is dan een hapje en drankje, zijn er 
spelletjes etc. 

Kliederkerk op zondag 22 september 
En opgelet allemaal! Op zondag 22 september is het weer tijd voor de eerste Kliederkerk van het 
seizoen! Deze keer duiken we in het verhaal van Zacheüs, de man die in een boom klom om Jezus te 
kunnen zien. We ontdekken samen waarom Zacheüs zo nieuwsgierig was, wat er gebeurde toen Jezus 
hem riep, en wat dit verhaal ons vandaag nog steeds kan vertellen. We gaan timmeren, koken, hebben 
allemaal leuke creatieve activiteiten en spelletjes rondom dit bijzondere verhaal! Voor kinderen van de 
bovenbouw is er een extra uitdagend programma. De Kliederkerk is van 12:00 tot 13:30 uur in onze 
dorpskerk.

We hebben zin in een nieuw jaar en hopen jullie graag allemaal weer te zien. 

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie

Koffi e-inloop in Zunderdorp 
De afgelopen maand is bijna iedereen wel met vakantie geweest, in binnen- en/of buitenland. Zin om 
al je vakantieverhalen te delen en nieuwe tips te horen voor een vakantie volgend jaar? Ook als je niet 
op vakantie gaat, zijn er genoeg verhalen te delen. Of woon je net in het dorp en wil je je buren leren 
kennen? Kom naar de koffi e-inloop voor een gezellige ontmoeting! Ook de aankomende maanden 
zal er iedere maand weer een bakje koffi e of thee voor je klaar staan: 18 september, 16 oktober en 
20 november ben je tussen 10:00-11:30 uur welkom in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom, jong én 
oud!

Schoonmaak Jeugdgebouw
In de vorige kerkklanken heb je kunnen lezen dat schoonmaken goed is voor lichaam én geest. Daarna 
is iedereen natuurlijk druk bezig gegaan met de schoonmaak van eigen huis en haard. Mocht je nog 
energie over hebben, dan kunnen we je hulp goed gebruiken bij de schoonmaak van het jeugdgebouw! 
Kom maandag 7 oktober en dinsdag 5 november helpen: de koffi e klaar tussen 09:30-10:00 uur en 
we ronden om 12:00 uur af. 

Samen eten
Vrijdag 25 oktober is er weer een Samen Eten! Er staat een drankje voor je klaar vanaf 18:00 uur. Het 
menu is uiteraard nog een verrassing maar het belooft weer een gezellige avond te worden waarbij we 
elkaar op een ontspannen manier ontmoeten. Heb je zin om onder het genot van een heerlijk hapje en 
drankje elkaar te ontmoeten? Geef je op bij Hilda of Robert! Wees er snel bij want vol is vol! 

Actie Schoenendoos
Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!
Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

Een springtouw, een pet en ja, ook schoolspullen … hiermee maak je een droom waar van een kind in 
Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Een zelf versierde doos gevuld met jouw spulletjes 
brengt een vriend dichtbij. Een onvergetelijk cadeau! In de landen waar het mag, delen we ook boekjes 
met Bijbelverhalen uit. 

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde. Op https://
schoenendoosactie.nl lees je hoe het werkt en wat er allemaal in de schoenendoos kan. Je kunt de 
doos tot eind november inleveren in de kerk of bij Robert.

Tieneravonden: Ben jij erbij?
Regelmatig krijg ik berichtjes van tieners die vragen: “Wanneer is de volgende Tieneravond?”. Goed 
nieuws! De eerstvolgende tieneravond is op donderdag 19 september om 19:00 uur. Tijdens deze 
avond mag jij meebeslissen wat we gaan eten!
Maar er is meer... Tijdens deze avond gaan we het slaapfeest in de kerk plannen! Op een zaterdagavond 
in oktober of november zetten we tentjes op in de kerk en organiseren we allerlei spelletjes, challenges 
en is er natuurlijk heel veel gezelligheid. We hopen dat dorpsgenoten ons tijdens deze nacht wakker 
komen houden met hun bezoekjes. Het belooft een onvergetelijke avond te worden! 
Kom je ook 19 september? Heb je nog nooit meegedaan? Dit is je kans om eens langs te komen en het 
zelf te ervaren! Alle tieners van 12 tot 17 jaar zijn van harte welkom.

Stuur een berichtje naar Anne-marie om je aan te melden!

Tot 19 september!
Anne-marie
06 42 08 11 77





College van Diakenen
Verantwoording collecten Diaconie

Voor het Verjaardagfonds kwam er afgelopen periode € 80,- aan giften binnen.
Voor de Kliederkerk (9 juni) kwam € 147,50 aan giften binnen.

Alle gevers enorm bedankt! 
De Diaconie heeft de genoemde bedragen aan de betreffende doelen overgemaakt.

Collecten komende zondagen
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in de kerk, 
maar overmaken mag ook (met of zonder QR-code):

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp
NL26 RABO 0310 7576 14

Soms collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het voorgeschreven 
collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, maar soms geven we ook aan andere door de 
Diaconie vastgestelde goede doelen. We proberen met alle collecten samen om te zien naar elkaar, 
soms ver weg, maar ook dichtbij. 

12  mei
19 mei
26 mei
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug
11 aug
18 aug
25 aug

€ 148,80
€ 156,70
€ 59,10
€ 296
€ 47,30
€ 68,90
€ 217,20
€ 109
€ 142,40
€ 219,10
€ 53,60
€105,45
€ 54,30
€ 41,40
€ 72,70
€ 116,70

Stichting Elim
Stichting DMB
Diaconie
Diaconie
Stichting Hart voor Noord
Diaconie
Diaconie
Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Moldavië

Kerk in Actie – Pastoraat – Nederland

Diaconie

Diaconie

Diaconie

Diaconie

Kerk in Actie – Zending – Pakistan

Diaconie

Diaconie

15 september – Startzondag – Stichting DMB
Op deze Startzondag collecteren we voor onze ‘partner-gemeente’ Stichting Diensten Met 
Belangstellenden. Elke zondagavond om 19.00 uur ben je welkom in je zoektocht naar inspiratie, 
antwoorden en zingeving. Op een prachtplek in het centrum van Amsterdam (in de Engelse Kerk op 
het Begijnhof 48) organiseert Diensten met Belangstellenden een kerkdienst voor jou. Wie je ook bent, 
waar je ook vandaan komt en wat jouw verhaal ook is.

22 september – Kerk in Actie – Vredeswerk – Syrië
Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en 
fi guurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: 
hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of 
geloof.

6 oktober – Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Israël zondag
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid 
in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor 
confl ictoplossing en een gedeelde samenleving.

20 oktober – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Indonesië
Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter 
leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië.

3 november – Stichting Actie voor Honduras – Waterland-project

10 november – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Bolivia
Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren 
trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs 
gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug.

24 november – Stichting Oud in Afrika
Van januari 2017 tot en met zijn overlijden op 16 december 2023 was Jos Dreesens bestuurslid van 
Oud in Afrika. Sinds zijn telefoontje in december 2005 was Jos meteen enthousiast over het werk van 
de stichting. Vele malen zijn we in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi geweest. En altijd was Jos zijn 
onverstoorbare zelf, en altijd ging Marja mee. Ook zij was een trouw fan van het werk voor de ouderen 
door onze partners aldaar. Hij wilde geen eigen stichting en niet in beeld lopen. Hij steunde gewoon. 
Financieel en op allerlei andere manieren. Hij was een steunpilaar, niet alleen voor de stichting maar 
ook voor de partners. Hij was ook betrokken bij het werk en was altijd oprecht geïnteresseerd in het 
werk van de zusters in het verre westen van Kenia en Ethiopië.
Stichting Oud in Afrika is actief in het verbeteren van het welzijn van ouderen in Kenia en Ethiopië. De 
lokale partners zijn veelal nonnen, die stevig zijn geworteld in de samenleving. Zij krijgen daar geen 
speciale vergoeding voor, net zo min als het bestuur in Nederland. Oud in Afrika heeft géén strijkstok.

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins, penningmeester



Zunderdorp

Kerkdiensten
ALLE ZONDAGOCHTEND DIENSTEN BEGINNEN OM 10.00 UUR EN ZIJN OOK LIVE OF OP EEN LATER 
MOMENT TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL OF VIA DE SITE VAN DE KERK.

8 SEPTEMBER	 GODWIN ARHIN

15 SEPTEMBER	 KINDERTHEATER ONWIJZ			   - STARTZONDAG
	
22 SEPTEMBER	 JURJEN TEN BRINKE

29 SEPTEMBER	 DS. ROBERT-JAN VAN AMSTEL 		

6 OKTOBER	 DIRK PUNT

13 OKTOBER	 COR OFMAN

20 OKTOBER	 VINCENT BENJAMIN			      
					   
27 OKTOBER	 DS. PIETER BOOMSMA	
	
3 NOVEMBER	 ROZELINDE HOOGENDIJK		                      

6 NOVEMBER	 DS. DIRK VAN DUIJVENBODE		  - DANKUUR VOOR GEWAS EN ARBEID     19.30
 
10 NOVEMBER	 JURJEN TEN BRINKE		                  - HEILIG AVONDMAAL

17 NOVEMBER	 DS. PETER VERHOEFF

24 NOVEMBER	 DS. ANDRIES BAKKER		                  - GEDACHTENISZONDAG

1 DECEMBER	 DS. PIETER BOOMSMA
                                                   		         
		                      

Agenda
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 	 10.00 UUR 	 - KOFFIE-INLOOP

DONDERDAG 19 SEPTEMBER	 19.00 UUR 	 - TIENERAVOND

ZONDAG 22 SEPTEMBER		  12.00 UUR	 - KLIEDERKERK

MAANDAG 7 OKTOBER		  09.30 UUR 	 - SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW

WOENSDAG 16 OKTOBER		  10.00 UUR 	 - KOFFIE-INLOOP

VRIJDAG 25 OKTOBER		  18.00 UUR 	 - SAMEN ETEN

DINSDAG 5 NOVEMBER		  09.30 UUR	 - SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW

WOENSDAG 20 NOVEMBER         	 10.00 UUR        	 - KOFFIE-INLOOP




